
Lễ Tuởng Niệm cố Thống Thống Ngô Đình Diệm lần thứ 62 

 
Uống nước nhớ nguồn, cầu nguyện cho các Đẳng Linh hồn (tháng 11) và 
tưởng nhớ Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, Bào Đệ, cùng Quân, Dân, 
Cán, Chính VNCH đã hy sinh, để bảo vệ lý tưởng tự do.  

Sáng thứ bảy, ngày 8 tháng 11 năm 2025. Lúc 11 sáng tại Thánh Đường 
Saint Theresa, Lakemba (15 Garrong Rd, Lakemba NSW 2195) Thánh Lễ 
giỗ lần thứ 62 của nhị vị, cũng đúng vào dịp tưởng niệm 50 năm người 
Việt Tỵ Nạn định cư tại Úc, một cột mốc đầy ý nghĩa đối với cộng đồng 
người Việt Tỵ Nạn cộng sản tại hải ngoại, do Đức Giám Mục Vinh Sơn 
Nguyễn Văn Long, GM chính tòa ĐP Paramatta chủ tế, và hơn 250 đồng 
hương tới tham dự. 

1. Khái quát về dòng họ Ngô Đình 

Dòng họ Ngô Đình là một trong những gia tộc danh giá và có ảnh hưởng 
lớn trong lịch sử Việt Nam hiện đại, đặc biệt trong nửa đầu thế kỷ XX. 
Gốc tích của họ Ngô Đình xuất phát từ làng Phú Cam, tỉnh Thừa Thiên 
– Huế, nơi nổi tiếng là trung tâm Công giáo lâu đời ở miền Trung Việt 
Nam. 
Gia tộc này không chỉ nổi bật về truyền thống học vấn, đạo đức và đức tin 



Công giáo, mà còn có nhiều người giữ trọng trách trong bộ máy hành 
chính và chính trị của Việt Nam thời kỳ Bảo Đại và Đệ Nhất Cộng Hòa. 

2. Gia đình và thân thế 

Tộc trưởng của dòng họ trong thời cận đại là Ngô Đình Khả (1857–1923) 
– một nhà nho, nhà giáo và quan đại thần triều Nguyễn. Ông từng giữ 
chức Phụ chính Đại thần, là người có công trong việc mở trường Quốc 
Học Huế và du nhập giáo dục tân học phương Tây vào Việt Nam. Ông 
cũng là người Công giáo mộ đạo, được kính trọng bởi nhân cách và tinh 
thần trung quân ái quốc. 

Ông Ngô Đình Khả kết hôn với bà Phạm Thị Thân, và hai ông bà có sáu 
người con trai – đều là những nhân vật nổi bật trong lịch sử Việt Nam: 

1. Ngô Đình Khôi (1885–1945) – Tuần vũ Quảng Nam, sau làm Tổng 
đốc Nam Ngãi dưới triều Bảo Đại; bị Việt Minh bắt và giết năm 
1945. 

2. Ngô Đình Thục (1897–1984) – Tổng Giám mục Huế, là một trong 
những giám mục Việt Nam đầu tiên được phong. 

3. Ngô Đình Diệm (1901–1963) – Cố Tổng thống Đệ Nhất Cộng Hòa 
Việt Nam. 

4. Ngô Đình Nhu (1910–1963) – Cố vấn chính trị của Tổng thống, 
người sáng lập Phong trào Cần Lao Nhân Vị. 

5. Ngô Đình Cẩn (1911–1964) – Lãnh đạo miền Trung trong thời Đệ 
Nhất Cộng Hòa. 

6. Ngô Đình Luyện (1914–1990) – Nhà ngoại giao, Đại sứ Việt Nam 
Cộng Hòa tại Vương quốc Anh. 

Dòng họ Ngô Đình vì thế được xem là một trong những gia đình có ảnh 
hưởng lớn nhất trong nền chính trị miền Nam Việt Nam giữa thế kỷ XX, 
đồng thời có sự kết hợp đặc biệt giữa đức tin Công giáo, tinh thần 
quốc gia và truyền thống Nho học. 

3. Cố Tổng thống Ngô Đình Diệm – Nhân vật trung tâm của dòng họ 

Ông Ngô Đình Diệm sinh ngày 3 tháng 1 năm 1901 tại làng Phú Cam, 
Huế. Từ nhỏ, ông nổi tiếng là người thông minh, đạo đức và cương trực. 



Ông từng học tại Trường Quốc Học Huế – nơi quy tụ nhiều nhân tài Việt 
Nam thời Pháp thuộc. 

Sau khi tốt nghiệp, ông làm việc trong bộ máy triều đình nhà Nguyễn, 
từng giữ chức Thượng thư Bộ Lại. Tuy nhiên, do bất đồng với chính 
quyền bảo hộ Pháp và vua Bảo Đại, ông từ chức năm 1933, lui về ở ẩn, 
chuyên tâm nghiên cứu chính trị và tôn giáo. 

Sau Thế chiến II, ông từ chối nhiều lời mời hợp tác của các thế lực chính 
trị khác nhau, kiên trì với lập trường quốc gia độc lập và chống cộng sản. 
Năm 1954, sau Hiệp định Genève, ông được mời làm Thủ tướng Quốc 
gia Việt Nam, rồi trở thành Tổng thống đầu tiên của nền Đệ Nhất Cộng 
Hòa (1955–1963). 

 
                   Con Cháu gd cụ Diệm từ Cambara về tham dự 

 

4. Đức tin và truyền thống gia đình 

Gia đình họ Ngô Đình nổi tiếng về đời sống đức tin Công giáo sâu sắc. 
Từ ông Ngô Đình Khả đã có mối quan hệ mật thiết với Giáo hội, đồng 
thời đặt nền móng cho việc giáo dục con cháu trong tinh thần đạo đức, 



tiết liêm và phụng sự dân tộc. 
Ba thế hệ của dòng họ đều gắn liền với công cuộc truyền giáo, giáo dục 
và phục vụ đất nước. Sự kết hợp giữa tinh thần Công giáo và tinh thần 
quốc gia là nét đặc trưng của gia tộc này. 

 

5. Cái chết và di sản 

Ngày 2 tháng 11 năm 1963, Tổng thống Ngô Đình Diệm và ông Ngô 
Đình Nhu bị sát hại tại Sài Gòn sau một cuộc đảo chính quân sự. Cái chết 
của hai ông là một biến cố lớn, để lại nhiều tiếc thương và tranh luận 
trong lịch sử Việt Nam hiện đại. 

Đối với nhiều người Việt trong và ngoài nước, đặc biệt là trong cộng đồng 
Công giáo, ngày 2 tháng 11 trở thành ngày giỗ tưởng niệm cố Tổng 
thống Ngô Đình Diệm, như một dịp để cầu nguyện cho linh hồn ông và 
suy niệm về một giai đoạn đầy biến động của đất nước. 

Dòng họ Ngô Đình là biểu tượng cho một gia đình trí thức, yêu nước và 
thấm nhuần tinh thần tôn giáo. Dù lịch sử có nhiều góc nhìn khác nhau về 
vai trò của họ, không thể phủ nhận rằng gia tộc này đã để lại dấu ấn sâu 
đậm trong tiến trình hình thành và phát triển của Việt Nam thế kỷ XX. 
Tên tuổi của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm và các thân nhân vẫn được 
nhiều người nhắc nhớ như những nhân chứng của một thời kỳ lịch sử bi 
tráng, gắn liền với khát vọng độc lập, tự chủ và niềm tin tôn giáo sâu xa. 

Chính sách quốc gia và xây dựng đất nước 

Trong thời gian cầm quyền, Tổng thống Ngô Đình Diệm đã thực hiện 
nhiều chính sách quan trọng nhằm xây dựng miền Nam Việt Nam thành 
một quốc gia độc lập, có chủ quyền và phát triển: 

• Cải cách hành chính và nông nghiệp: Thực hiện chính sách 
“Người cày có ruộng”, chia lại đất cho nông dân, tăng năng suất 
nông nghiệp. 

• Phát triển giáo dục: Mở rộng hệ thống trường học, đại học, và 
khuyến khích giáo dục đạo đức. 

• Tăng cường quốc phòng: Xây dựng Quân lực Việt Nam Cộng 
Hòa để đối phó với mối đe dọa cộng sản từ miền Bắc. 



• Chính sách nhân vị: Cùng với em là Ngô Đình Nhu, ông phát 
động Phong trào Cần Lao Nhân Vị, nhấn mạnh giá trị con người, 
đạo đức và tinh thần quốc gia. 

• Đối ngoại: Duy trì quan hệ chặt chẽ với Hoa Kỳ nhưng vẫn cố gắng 
giữ lập trường độc lập trong chính sách đối ngoại. 

Ngày giỗ 2 tháng 11 của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm là dấu ấn 
giao thoa giữa lịch sử và tâm linh – nơi con người Việt Nam hướng 
về những giá trị thiêng liêng của Tổ quốc và niềm tin. Dù thời gian có 
trôi, tên tuổi của ông vẫn được nhiều người nhắc đến với lòng kính 
trọng: một nhà lãnh đạo công chính, một tín hữu đạo đức, và một 
người con của Việt Nam đã ngã xuống trong niềm tin và danh dự. 

• Như lời nhiều người vẫn thầm đọc khi đến viếng phần mộ ông: 
• “Xin cầu cho linh hồn Ngô Đình Diệm được an nghỉ trong bình an 

của Chúa, và cho quê hương Việt Nam tìm lại được hòa bình, công 
lý và tình người.” 

 
 

Mở đầu Thánh Lễ, mọi người cùng đi từ cuối nhà thờ đón đoàn phục vụ, 
trên tay cầm nến, và xếp hàng 2 tiến lên bán thờ cụ Diệm bên phải cung 
thánh, và đặc cho ngài cây nến, vì người công giáo không thắp nhang 
trong nhà thờ, sau cùng là đoàn phục vụ là Đức Giám Mục Vinh Sơn 



Nguyễn Văn Long, GM chính tòa ĐP Paramatta và thầy sáu Phó Tế 
Phêrô Nguyễn Văn Thông, sau phần thắp nến là phần Thánh Lễ. 
 
Thầy phó tế đọc phúc âm và Đức Giám Mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Long 
giảng thuyết, trong phần giảng thuyết ngài nói về Lòng Ái Quốc và tính 
Cương Trực, có tài năng và đức độ, có niềm tin mãnh liệt và tinh thần 
chống cộng quyết liệt, ông sống có đạo đức và tiết hạnh, công chính. 
 
Trước khi kết thúc Thánh Lễ Thầy phó tế Phêrô Nguyễn Văn Thông kể 
một kỷ niệm trong đời thầy về TT Ngô Đình Diệm và gd Ông, Thầy đã 
mang ơn TT rất nhiều, nhất là 6 năm học miễn phí. 
 
Một đại diện là Ông Thông đại diện cho ban tổ chức lên cám ơn Đức Cha, 
Thầy Phó Tế và mọi người đã đóng góp chung để tổ chức Thánh Lễ hôm 
nay và nhất là bà con trong và ngoài đạo đã tới tham dự đông đủ. Mong 
linh hồn cụ và bào đệ được hưởng phúc bên Chúa. 
 

 
 
Khanh lai tương trình 


